
            Roger Dierickx

               11 februari 1932 - 17 april 2022

        begr. fun. everaert-vermeiren, ‘s gravenstraat 120 nazareth tel. 09 385 45 19   0475 77 09 94  



              Bedroefd maar dankbaar om wat hij voor ons is geweest
                                           nemen we afscheid van 

                                                     DE HEER

                          Roger Dierickx
                       weduwnaar van mevrouw Rosette Everaert

                             geboren te Brugge op 11 februari 1932
          en overleden in WZC Wielkine te Nazareth op 17 april 2022,
                        gesterkt door de H. Sacramenten der zieken.

       De uitvaart vindt plaats op zaterdag
       in de aula op de parkbegraafplaats te Nazareth, Drapstraat 92 a.
                      Daarna volgt de bijzetting bij zijn echtgenote
               in het columbarium op de begraafplaats te Bredene.

                          

                               
                      online condoleren via www.uitvaarteveraert.be

                                 

 23 april 2022 om 10.30 uur 

Dit melden u:

Brenda en Jean Dierickx - Blondeel
                                                                                                               zijn kinderen

Jean Gerard en Lyn Blondeel - Bleyen
Philippe en Caroline Blondeel - Cremer
Mathieu en Nathalie Blondeel - Vanvelthoven
                                                                                                        zijn kleinkinderen

alsook zijn zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.

De families Dierickx - Everaert en aanverwanten.

Met dank aan zijn huisarts Dr. P. Moisse en in het bijzonder 
aan het verplegend personeel van WZC Wielkine Nazareth.

                         

Rouwadres: 9810 Nazareth, Warandestraat 10

        

Dank je voor de hand die je toestak,
dank voor de zorg die je bood,

dank je voor de woorden die je sprak,
dank je voor de glimlach die altijd te zien was,

dank je voor alles wat je gaf.
Het was groots!
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