
               Bedroefd maar dankbaar om wat zij voor ons is geweest
                                             nemen we afscheid van 

                                                    MEVROUW

                               Maria Covent
                             weduwe van de heer Michel Verleysen

                             geboren te Wortegem op 1 oktober 1933
                    en overleden in het UZ Gent op 24 december 2021,
                          gesterkt door de H. Sacramenten der zieken.

 De plechtige eucharistieviering, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
         zal plaatshebben op 
             in de O.-L.-Vrouw Geboortekerk te Nazareth. Na de crematie
       vindt de bijzetting plaats in het columbarium op het kerkhof aldaar.

                          Mogelijkheid om te condoleren van op afstand.

                                U kan Maria een laatste groet brengen 
               in het funerarium Everaert ‘s Gravenstraat 120 te Nazareth
                      
                           

                        online condoleren via www.uitvaarteveraert.be

                                 

donderdag 30 december 2021 om 10.00 uur 

dinsdag en woensdag op afspraak op 09 385 45 19.

Dit melden u:

Eddy en Jo D’Hertoge - David
(†)Martine D’Hertoge                                            
                                                                                                           haar kinderen

Nathalie en Kurt  D’Hertoge - De Clerck en Marthe
                                                                     haar kleinkinderen en achterkleinkind

Romain en Diana Waelkens - Devrieze                                     
                                                                                                                 haar nicht

Met dank aan haar trouwe huisdokter Dr. P. Van Renterghem,
Professor A. Dhondt en dokter B. Drieghe van het UZ Gent,
haar verpleegster Claudine Moerman en al haar dierbare vrienden
die haar de laatste jaren hebben bijgestaan.

                         

        

Ieder moment ging je een stap verder naar het einde.
Elke dag werd je kracht kleiner.

Maar als je lichaam niet meer wil,
sterf je vanzelf en wordt het stil.

 Rouwadres: Beukenlaan 52 A, 9051 Sint-Denijs-Westrem
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