
                        

 

                                                          

                                         Emiel Rasschaert
      echtgenoot van mevrouw Janine De Maerteleire 

 

                                            geboren te Eke op 21 september 1931

             en overleden in het AZ. Maria Middelares te Gent op 11 januari 2021.                                                                  

                                                                                                                                                
                      

                              

Dankbaar nemen we afscheid van

                                                                                                                              

DE HEER

                                                    

Dit melden u:

Janine De Maerteleire                                                                                                                                                                    zijn echtgenote

De uitvaart vindt plaats in beperkte kring,  

   online condoleren via www.uitvaarteveraert.be

gevolgd door de nederzetting van de asurne in de familiegrafkelder op de parkbegraafplaats te Nazareth.

 
 Hugo Rasschaert                                                                                                                                                                                        zijn zoon
                                                                                                                                                                                         

 Tom De Mulder
 Klaas en Kim De Brabander - De Mulder en kinderen
 Melvin en Melissa Grijsole - Rasschaert en kinderen                                                                                 zijn klein- en achterkleinkinderen

 alsook zijn schoonbroers, schoonzusters, neven en nichten

 De families Rasschaert - De Maerteleire - De Clercq - Bogaert

 Met dank aan zijn trouwe huisarts Frank Pieters
                           het Wit-Gele Kruis

           Rouwadres: Ten Edestraat 159, 9810 Eke-Nazareth

gewezen bus - en taxichauffeur



        begr. fun. everaert-vermeiren, ‘s gravenstraat 120 nazareth tel. 09 385 45 19   0475 77 09 94  

Nu moet ik verder zonder jou.

Je stem zal ik nooit meer horen.

Nooit meer je arm om me heen.

Ik voel me hopeloos alleen.

De mooiste herinnering zal zijn

mijn leven met jou,

dat was fijn.

Ieder moment ging je een stap verder naar het einde.

Elke dag werd je kracht kleiner.

Maar als je lichaam niet meer wil,

sterf je vanzelf en wordt het stil.
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