
  Peter Van Wesemael
   30  oktober 1968  - 12  oktober 2024

        begr. fun. everaert-vermeiren, ‘s gravenstraat 120 nazareth tel. 09 385 45 19   0475 77 09 94  



                          Diep bedroefd nemen we afscheid van 

                                                     DE HEER

 

                          geboren te Gent op 30 oktober 1968

          en plots thuis te Nazareth overleden op 12 oktober 2024.

             

                       

             De uitvaart, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,

         vindt plaats op donderdag

  in de aula op de parkbegraafplaats, Drapstraat 92 a, te Nazareth. 

                

                              

                             

                        Bewaar het beeld van Peter in uw hart.

                                 Er is geen begroeting mogelijk. 

             

                   online condoleren via www.uitvaarteveraert.be

                                 

Peter Van Wesemael

 17 oktober 2024 om 13.00 uur 

Dit melden u met groot verdriet:

Kim en Julietta Van Wesemael
                                                                           zijn zoon en schoondochter

Angelyn Van Wesemael
                                                                                                       zijn engel

(†) Hugo en Huguette Van Wesemael - Bockstaele
                                                                                                    zijn moeder

Franky en Elsie Van Wesemael - Janssens

                 Maarten en Fanny

                 Jolien

                 Jasper en Lore

                 Fran en Arne 

                 Jelke

                 Siebe

Elly Van Wesemael

                 Steve en Tatyana en kinderen

                 Stefanie en Steven en kind

Bart en Isabel Van Wesemael - Van Pottelberg
                                          zijn broers, zus, schoonzussen, neven en nichten

 

 

                         

        

Rouwadres: Lindendreef 10,  9810 Nazareth 
 

Denk aan mij terug
maar niet in de dagen van pijn en verdriet.

Denk aan mij terug in de stralende zon
hoe ik was toen ik nog alles kon.
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