
                        

 

                                                          

                                         Maurits Moreels
      echtgenoot van mevrouw Jeanine Van De Wiele 

 

                                            geboren te Sint-Martens-Leerne op 15 juli 1950
             en thuis te Nazareth overleden op 9 januari 2021.                                                                  

                                                                                                                                                
                      

                              

Dankbaar namen we afscheid van

                                                                                                                              

DE HEER

                                                    
Dit melden u:

Jeanine Van De Wiele                                                                                                                                                                zijn echtgenote

Davy Moreels                                                                                                                                                                                          zijn zoon

Wegens de corona maatregelen vond de uitvaart plaats in beperkte kring,  

   online condoleren via www.uitvaarteveraert.be

gevolgd door de nederzetting van de asurne in de familiegrafkelder op de parkbegraafplaats te Nazareth.

(†)Antoine en Mauricette Meirlaen - Moreels en familie
Frans en Christine De Baere - Van De Wiele en familie
Joris en Nadine Snauwaert - Van De Wiele en familie
Eddy en Rosine Caeytant - Van De Wiele en familie                                    zijn zus, schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten

De families Moreels - Van De Wiele - Van Parijs - Labis

Met dank aan zijn trouwe huisarts Dr. Van Poucke

Rouwadres: Begrafenissen Everaert
t.a.v. de familie Moreels - Van De Wiele
‘s Gravenstraat 120, 9810 Nazareth



        begr. fun. everaert-vermeiren, ‘s gravenstraat 120 nazareth tel. 09 385 45 19   0475 77 09 94  

Het is ons maar geleend

de vele mooie dingen.

Ons onbetwistbaar eigendom

zijn de herinneringen.

Dag Pa,

Je hebt jouw strijd zonder klagen gestreden

pas de laatste dagen was het veel om dragen.

We hebben samen met de ganse familie en je vrienden

heel veel mooie momenten meegemaakt.

Je was trots op onze kleine fokkerij en iedereen om je heen.

Die kleine fokkerij met al zijn herinneringen,

die dankzij jou er is,

proberen we nu verder te zetten.

Je was een man die graag onder de mensen was

en waarvan iedereen wist wat men aan je had.

Bedankt voor alles pa, ook voor de waarden die je ons leerde.

 We gaan goed voor elkaar zorgen.

Ma & Davy


	Pagina 1
	Pagina 2

