
            Jeannette Moreels
               21 februari1954 - 28 juli 2023

        begr. fun. everaert-vermeiren, ‘s gravenstraat 120 nazareth tel. 09 385 45 19   0476 48 91 95  



  Bedroefd maar dankbaar om wat zij voor ons is geweest
       nemen we afscheid van 

           MEVROUW

    Jeannette Moreels
        echtgenote van de heer Dirk Vandemaele

        geboren te Deinze op 21 februari 1954  
       en overleden te Gent op 28 juli 2023.

                        

          De uitvaart, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
         vindt plaats 

      in Domein Begonia, Pintestraat 29, De Pinte.
          Daarna vindt de bijzetting plaats in het columbarium
           op de begraafplaats van Ouwegem in familiekring.

           Er is mogelijkheid om de familie te condoleren vanaf 14 uur.

         Na de plechtigheid wordt u uitgenodigd
       voor een drankje en vooral een warme babbel.

   

          U kan Jeannette een laatste groet brengen in het funerarium Everaert,
            ‘s Gravenstraat 120, te Nazareth, t.e.m. donderdag

            na telefonische afspraak op 0476 48 91 95
               

           online condoleren via www.uitvaarteveraert.be

op zaterdag 5 augustus 2023 om 14.30 uur 

Dit melden u:

Dirk  Vandemaele 
                                                                                                      haar echtgenoot

Jochen Vandemaele en Charlotte Lagrou
       Elise en Céleste

Ruben Vandemaele
       Vincent
                                                                              haar kinderen en kleinkinderen
                                                                                                          

William Moreels
       Jonas, Thomas en Evi

Alain Carmois en Greta Vandemaele 
       Mathieu en Sebastien

Piet Vandemaele en Rita Audenaert 
       Jeroen en Eleonore
                                haar broer, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

Tom Coppens en Gertie Timmermans 
       Lizzy

Rouwadres: 
Beertegemstraat 48, 9750 Huise

T zal wel niet altijd gemakkelijk zijn
maar het helpt niet om

je te koesteren in je verdriet.
Hup en vooruit.

Enige dat je erdoor sleurt.
                                       (Jeannette)
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