
                        

 

                                                          

                                         Georgette Beyens
      weduwe van de heer Cyriel Haerens 

 

                                            geboren te Bachte-Maria-Leerne op 22 februari 1927
             en thuis te Nazareth rustig overleden op 11 januari 2021,                                                                  

                                                                                                                                                
                      

                              

Dankbaar namen we afscheid van

                                                                                                                              

MEVROUW

                                                    

Dit melden u:

Rita en Sjoerd Haerens - Schippers

Sonia en Ludwig Haerens - Balcaen

Patrick en Marjolijn Haerens - Sander                                                                                                                                                            

   Aline Dethoor
            Esteban
      Christophe en Aurélie Dethoor - Maréchal
            Benjamin, Raphaël  

  Stephen en Silvie Balcaen - Van Den Heede
            Chloë, Thibaut    

  Kenneth en Saskia Balcaen - Anciaux
            Laure, Silke 

  Stijn en Kim Haerens - Carrette 
         Renée-Alix,         Julien

  Davy en Nikita Haerens - Coene
            Elana                                                                                                                                              haar kinderen, klein-en achterkleinkinderen

alsook haar zus, schoonzus, neven en nichten.

Met dank aan haar trouwe huisarts Dr. Verplaetse
                          het team thuisverpleegsters Valerie Dhondt
                          Familiezorg

De uitvaart vond plaats in beperkte kring,  

   online condoleren via www.uitvaarteveraert.be

         Rouwadres: Nazarethsesteenweg 69, 9770 Kruisem                                                                                            Molenweg 23 B, 8700 Aarsele

gevolgd door de bijzetting van de asurne op de parkbegraafplaats te Nazareth.

omringd door haar kinderen.



        begr. fun. everaert-vermeiren, ‘s gravenstraat 120 nazareth tel. 09 385 45 19   0475 77 09 94  

Een lege plek.

een groot gemis.

een fijne herinnering

is al wat er nog is.

       Tijdens het schrijven van dit gedicht

                proef ik zout op mijn gezicht.

Intens verdriet in ons hart, 

wat is het leven soms bikkelhard.

Enkele dagen gescheiden van elkaar

maar nu terug een paar.

Wat is het stil in dat lege huis.

“Onze thuis”

Ascheid nemen valt zo zwaar

maar we vinden troost bij elkaar.

            Ma, mémé Nazareth,
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