
        begr. fun. everaert-vermeiren, ‘s gravenstraat 120 nazareth tel. 09 385 45 19   0475 77 09 94  

Ieder moment ging je een stap verder naar het einde.
Elke dag werd je kracht kleiner.
Maar als je lichaam niet meer wil,
sterf je vanzelf en wordt het stil.

 Als het leven lijden geworden is,

de kans op beter worden hier niet is,

dan zal ik naar een plek toegaan

waar ziekte en pijn niet meer bestaan.

online condoleren via www.uitvaarteveraert.be



                        
                                                     Bedroefd namen we afscheid van

 
                                                                          DE HEER

                                                          

                                                 Freddy De Cocker
              
 

                                            geboren te Gent op 6 september 1949
             en  overleden in het WZC de Lichtervelde te Eke op 7 november 2020.

                                                                  

                                                                                                                                                
                      

                              

Dit melden u :

Luc en Carien De Cocker - Eggerick                                                                                                                  zijn broer en schoonzus

                 

Dieter en Melissa De Cocker - Copermans en Mona                                                                                                                zijn neef

alsook zijn tantes, neven en nichten.

de families De Cocker - Ghyselinck

Met dank aan huisartsenpraktijk Dr. Dossche
                         directie en het voltallig personeel van afdeling 2A van WZC de Lichtervelde                                                                                                                                                                                          

                        De uitvaart en de bijzetting van de asurne in de familiegrafkelder vond plaats in beperkte kring
                                                                            op de parkbegraafplaats te Nazareth.                                                                                                      Rouwadres : 9850 Deinze - Nevele , Vaart Links 97                                                                                                                         

zoon van wijlen José en Angèle De Cocker - Ghyselinck

                                                                                                                              

Freddy,

Je leven verliep niet zoals je het wou,

maar toch kon je genieten van de kleine dingen.

Beetje bij beetje zagen wij dat je lichaam je meer en meer in de steek liet,

en het heel moeilijk werd.

Toch bleef je moedig verder doorgaan.

Onlangs werd je heel ziek en was het genoeg geweest.

Je wou bij ma en pa zijn.

Je laatste wens is nu volbracht.

Wij zullen je nooit vergeten.

Rust zacht.

                                            Luc en Carien

   Wij danken u voor uw vriendschap, troostend woord of stil gebaar.
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