
We zullen je missen elke dag,

in kleine en eenvoudige dingen,

maar in ons hart zal je altijd bij ons blijven.

Voor duizelingwekkend groot verdriet,

bestaat geen medicijn.

Ik denk niet aan wat nog komen zou.

Hoe mooi het had kunnen zijn.

Ik vraag me niet af waarom het was.

Ik onthoud liever hoe mooi het leven was.

Want magische woorden zijn er niet.

Het lot valt ons diep en zwaar.

Niets verzacht ons groot verdriet,

dus steunen we mekaar.

Al is het gemis zo triest en hard,

wij denken aan elke lach.

Die blijft voor eeuwig in ons hart,

en troost ons elke dag.
(tekst uit lied van Bart Peeters en Ronny Mosuse)

Nooit meer hier, maar voor altijd bij ons.

Wat op liefde is gebouwd, vergaat niet.

                            je kinderen en kleinkinderen 

        begr. fun. everaert-vermeiren, ‘s gravenstraat 120 nazareth tel. 09 385 45 19   0475 77 09 94  



Dit melden u:

Herman en Ann De Witte - Boone, kinderen en kleinkinderen

Dirk Boone, kinderen en kleinkinderen

Koen en Katty Boone - Leijs en kinderen

Wim en Lucie Boone - Van Daele en zoon

Hans en Cathy Boone - Thienpont en kinderen
                                                                                                      haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

alsook haar schoonzussen, neven en nichten

De families Vermaerke - Boone - Audoor en Van Neste

Heel veel dank aan haar huisarts Dr. Moisse en assistente
en de directie en het verzorgend personeel van WZC De Lichtervelde.

               
                                                            

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                       

         
          

              
                               

 
                         

Rouwadressen:
Ann Boone: Spoorweglaan 34, 9840 De Pinte                                   Koen Boone: Veldstraat 13, 9810 Eke-Nazareth                                             

                                                     Met mooie herinneringen namen we afscheid van 

                                                          

                                                 Elisabeth Vermaerke
              
 

                                           geboren te Eke op 4 juni 1937                                                                   

online condoleren via www.uitvaarteveraert.be

MEVROUW

                        en overleden in het WZC De Lichtervelde op 19 mei 2021.

Jarenlange belangeloze vrijwilligster voor Samana (ziekenzorg) Eke en voor WZC De Lichtervelde.
                                                                          Lid Van OKRA

         Omwille van de richtlijnen in verband met het coronavirus heeft de afscheidsplechtigheid en de asuitstrooiing
                              van Elisabeth en Marc in beperkte kring plaatsgehad op de parkbegraafplaats te Nazareth.

                            
                                     Dank aan allen die Elisabeth genegen waren en haar verder bewaren in hun hart.

weduwe van de heer Marc Boone (1999)
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