
                        

 

                                                          

                                         Antoin De Clercq
      echtgenoot van mevrouw Odette De Bie 

 

                                            geboren te De Pinte op 13 februari 1936

             en overleden in het WZC de Lichtervelde te Eke op 13 januari 2021.                                                                  

                                                                                                                                                
                      

                              

Dankbaar nemen we afscheid van

                                                                                                                              

DE HEER

                                                    
Dit melden u:

Odette De Bie                                                                                                                                                                     zijn echtgenote

De uitvaart vond plaats in beperkte kring,  

   online condoleren via www.uitvaarteveraert.be

gevolgd door de nederzetting van de asurne in het columbarium op de parkbegraafplaats te Nazareth.

 

                                                                                                                                                                                         

 Met dank aan zijn trouwe huisarts Dr. Lampens Inge
                           de dokters en verplegend personeel van het UZ Gent

           Rouwadres: Bekaertstraat 18, 9810 Eke-Nazareth

Gilbert en Juliette Lasseel - De Clercq                                                                                                              zijn zus en schoonbroer

alsook zijn neven en nichten

het verplegend personeel van WZC de Lichtervelde
het WIT-Gele Kruis



        begr. fun. everaert-vermeiren, ‘s gravenstraat 120 nazareth tel. 09 385 45 19   0475 77 09 94  

Wat was hij sterk en behulpzaam,

wat heeft hij voor ons klaar gestaan.

Zijn zorg en liefde zullen we nooit vergeten,

van zijn verdriet alleen het topje weten.

Sterk en moedig droeg hij zijn lot

tot ‘t afscheid van ons, ‘t welkom bij God.

Je wilde nog zoveel 

maar had niet meer de kracht.

Moedig ging je door, steeds weer,

tot op het laatste moment.

Het wilde niet meer...

Altijd stond je klaar,

voor ons en voor een ander.

Al die herinneringen

verzachten onze smart.

Voorgoed uit ons midden,

voor altijd in ons hart.
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