Langzaam ben je van ons weggegleden,
elke dag een beetje meer.
T Telkens werd je weer iets ontnomen,
de papa van vroeger was je niet meer.
Liefdevol aandenken aan Wij zagen heel goed je stille verdriet
maar helpen konden wij je niet.

DE HEER Het is een gemis, een stille pijn,

j///z @ﬁ(

geboren te Sint-Amandsberg op 18 mei 1969

dat je nooit meer bij ons zult zijn.

De strijd is gestreden,
. . L . . jouw pijn is voorbij.
en zachtjes van ons heengegaan, in het bijzijn van zijn familie,

in het AZ Groeninge te Kortrijk op 2 mei 2024. Ik probeerde te helpen

maar stond er zo machteloos bij.
Je vechtlust was enorm,
je werd alleen zo moe.

Jannes, Xander en familie danken u voor uw medeleven en steun. Onze liefde is voor eeuwig,
in mijn hart neem ik je overal mee naar toe.
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