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         geboren te Petegem-aan-de-Leie op 9 december 1935

                          en overleden in WZC Sint-Jozef te Deinze op 23 november 2023. 

                             

weduwe van de heer Daniël Van Assche

Denkend aan...

Je kan tranen huilen
omdat zij er niet meer is

of je kan glimlachen
omdat zij geleefd heeft

Je kan ogen sluiten
en hopen dat zij terugkomt

of je kan je ogen openen
en kijken naar wat zij achterliet

Je kan leeg zijn omdat je haar niet kan zien
of je kan vol zijn van liefde

die je met haar gedeeld hebt
Je kan je rug toekeren naar morgen

en in gisteren leven
of je kan gelukkig zijn morgen

omdat gisteren er was
Je kan huilen, je geest sluiten, leeg zijn

en je rug toekeren naar alles
of je kan doen wat zij wilde dat je deed.

Lachen, liefhebben, verder gaan
en haar voor eeuwig laten leven in je hart.

Jules en Marianne Callebaut - Van Assche

        Peter en Lindsey Van Huffel - Vergote

                    Phaedra en Arthur

De uitvaart vindt plaats in intieme kring.
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