
                                                                      liefdevol aandenken aan

                                                                               MEVROUW

                                                    ELIANNA BERTH
                                              weduwe van de heer Urbain Bauwens

                                                                                                                                                                                                                           De familie dankt u voor uw medeleven en steun.

                                                 geboren te Zeveneken op 4 april 1943                             

                  en thuis te Nazareth overleden op 26 april 2020                                                                                                                                                                      

Dit melden u :

Dirk Verroeye
Lucien en Karin Reusens - Verroeye
Bruno en Christel Colman - Verroeye
Chris en Hilde Verroeye - Renaux                                   haar kinderen

Layla Ghijsels
Stephanie Reusens
Lindsay Van Glabeke
Wesley Colman
Emma Verroeye                                                          haar kleinkinderen 

alsook haar zussen en schoonbroers  

Met dank aan het Wit-Gele Kruis                                                                   

 

 online condoleren via www.uitvaarteveraert.be                                Rouwadres : Begrafenissen Everaert
                                                                                                                      t.a.v. de familie Bauwens - Berth
                                                                                                                      ‘s Gravenstraat 120, 9810 Nazareth



        begr .fun. everaert-vermeiren, ‘s gravenstraat 120 nazareth tel. 09 385 45 19  0475 77 09 94  

Moeder,

omdat jij de ader was waaruit wij groeiden,

omdat jij de bodem was waaruit wij bloeiden,

omdat jij wist wat ons kon deren,

zullen wij je altijd eren.
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